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Mijn naam is Sean, ik ben 19 jaar oud en ik ben altijd lekker actief 
buiten. Ik volg er zelfs een opleiding voor en tijdens mijn stage in 
het buitenland, in week 2 van de 18 kreeg ik een wel heel bijzonder 
telefoontje. Het was de president van C.V. De Nölers. Zijn vraag 
luidde: “Zou jij komend carnavalsseizoen Prins Carnaval willen 
zijn?”

Wat ik moest zeggen? De eerste paar seconden kwam er helemaal 
niets uit. Maar al snel besefte ik dat je waarschijnlijk maar één keer 
in je leven zo’n vraag krijgt. Mijn antwoord was dan ook simpel: JA.

Vanaf dat moment hebben we alles dankzij de techniek van nu 
gelukkig via Teams en telefoongesprekken kunnen regelen. 
Daarbij had ik ook nog eens twee geweldige adjudanten, die 
vanuit Nederland van alles op zich genomen hebben om mij te 
helpen. Uiteindelijk is er zelfs één zo gek geweest om helemaal 
naar Zuid-Frankrijk te komen om een steek te passen en om samen 
de proclamatie door te nemen. We hebben veel gelachen en 
meteen talloze ideeën opgedaan voor het aankomende seizoen. 
Zo ontstond ook ons thema: De Smurfen.

Toen ik halverwege september weer thuis was (en mijn mond 
nog veel te lang moest houden), konden we elkaar eindelijk weer 
in levenden lijve zien. De meesten van C.V. De Nölers kende ik 
natuurlijk al, want wat veel mensen misschien niet weten, is dat ik 
al langere tijd bij de Veluwse Poort werk. Daar kom ik ze regelmatig 
tegen tijdens vergaderingen of natuurlijk tijdens de carnaval zelf. 
Dat maakte het soms wel lastig: ik hoorde ze bijvoorbeeld praten 
over het aanstaande seizoen en de speculaties over wie de nieuwe 
Prins zou worden… terwijl ik natuurlijk wel beter wist.

Uiteindelijk was het zo ver, ons lijstje met dingen die er moeten 
gebeuren waren afgewerkt en er stonden nog maar 2 dingen op. 
Het bekendmaken aan de raad en het succesvolle Prinsenbal op 8 
november, het kwam allemaal steeds iets dichter bij.

En dan na weken/maanden van vragen ontwijken, smoezen 
bedenken en doen alsof ik nergens van wist, was het eindelijk 
tijd voor de bekendmaking aan de raad van Elf. Twee weken later 
volgde het Prinsenbal. Toen we met z’n 3e eenmaal uit de Smurfen-
doos sprongen, verliep alles die avond meteen Ge-Smurft. Wat een 
topfeest was het — en dan moet de carnaval zelf nog beginnen!

Driewerf alaaf!
Prins Sean I

PrInS sEaN dE 1 e

topfeest was het — en dan moet de carnaval zelf nog beginnen!topfeest was het — en dan moet de carnaval zelf nog beginnen!

Driewerf Driewerf alaaf!
Prins Sean ISean I

Ik, prins Sean de eerste,Blauw geverfd en feestelijk bekroond,Reiziger van kroeg tot kroeg,En liefhebber van carnaval in elke hoek,
Gekozen bij de gunst van de President en de Raad van Elf.

Bijgestaan door mijn adjudanten Jesse en Tygo en hofdames Marloes en SimoneProclameer dat;Met ovenvuur en pizza bodem krokant, bewijst onze adjudant zijn gouden hand;

Met adjudanten Jesse en Tygo, vrolijk en bijna gelijk, reizen wij samen tot ver voorbij 
het Nederlandse Rijk;

Met muziek en plezier en een vat vol bier, geldt dit feest voor iedereen: zing, dans en vlier!;

Geen zorgen, geen droefheid, geen pijn, want in ons rijk mag iedereen zichzelf zijn;

Waar de wegen ons brengen, klinkt feestelijk geluid, want carnaval straalt van binnen en van 
buitenuit;Geen grens is te ver, geen reis is te lang, wij trekken vooruit met polonaise en gezang;

De Prins regeert met zijn scepter en pracht, en geeft dagen van vreugde, nachten vol kracht;

In kroeg en café, van vroeg tot laat, wordt er gesmurfd, gezongen en nooit te kwaad;

Van Grote Smurf tot Smurfi n gebracht, ons carnaval bruist in volle pracht

Van zaal tot plein, waar de stemming durft, klinkt ons gezang: Dit jaar is gesmurfd!
En zo proclameren wij, met lach en gezang: Carnaval heerst in dit rijk dagenlang, nachtenlang!Onder het motto;Blauw geverfd, feest gedurft, dit jaar wordt er volop ge-smurft!Alaaf, Alaaf, Alaaf
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Wilhelminaweg 9, Dieren
0313 – 414 059

info@bakkerij-koers.nl

Lekker en smaakvol 
brood uit Dieren

Openingstijden
Ma t/m do van 8:30 tot 17:30

Vrijdag van 8:30 tot 18:00
Zaterdag van 8:00 tot 16:00

Zondag gesloten
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tYgO 

jEsSe 

aDjUdAnT

aDjUdAnT

Ik ben Tygo Koolen, 19 jaar oud en afkomstig 
uit Laag-Soeren. Doordeweeks werk ik 
fulltime als manager bij Domino’s Dieren, 
waar ik vooral leer dat alles goedkomt… 
zolang er maar pizza is.

Na een vakantie in Albufeira lag ik compleet 
uitgeschakeld in bed toen ik ineens werd 
gebeld door Sean. Geen appje, geen 
waarschuwing. Gewoon een videogesprek 
met de vraag of ik zijn adjudant wilde zijn. 
Dat zette me wel even aan het denken, want 
er zat een enkeloperatie aan te komen en de 
kans was groot dat ik carnaval met krukken 
of in een rolstoel zou moeten doorbrengen. 
Maar ja, carnaval is carnaval… dus dacht ik: 
doen we gewoon. En zo werd het antwoord 
ja!

Tot mijn verbazing liepen de voorbereidingen 
ontzettend soepel. De prins en de andere 
adjudant zaten allebei ergens ver weg in het 
buitenland, en de president begon zich zelfs 
af te vragen of alles wel goed ging, omdat we 
nergens om vroegen. Die konden we gelukkig 
meteen geruststellen: alles was al geregeld. 
Het enige moeilijke was mijn mond houden, 
want geheimen bewaren is niet mijn sterkste 
kant.

Na maanden aftellen was het eindelijk zover: 
het prinsenbal op 8 november. Van tevoren 
was ik best nerveus, maar zodra we uit de 
doos tevoorschijn kwamen, was die spanning 
meteen verdwenen. Op dat moment wist ik 
het zeker: deze carnaval is nu al geslaagd en 
hij moet nog beginnen!

Driewerf alaaf!
Adjudant Tygo

Dat carnaval altijd onverwachte 
dingen brengt, bleek afgelopen 
zomer wel. Opeens kreeg ik 
de vraag of ik adjudant wilde 
worden van Prins Sean voor het 
carnavalsseizoen 2026. Daar hoefde 
ik niet lang over na te denken, 
sommige kansen moet je gewoon 
pakken.

Na mijn eigen jaar als Prins in 2024 
was ik nog lang niet uitgefeest. 
Adjudant zijn stond al even op mijn 
lijstje en nu mag ik die rol met trots 
vervullen. Een mooie plek om mee 
te denken, mee te regelen en vooral 
mee te feesten.

Gelukkig sta ik er niet alleen voor. 
Samen met adjudant Tygo pakken 
we alles samen op. Twee paar 
ogen, twee keer zoveel ideeën 
en minstens twee keer zoveel 
gezelligheid. De voorbereidingen 
richting het prinsenbal en de 
bekendmaking waren nu al top  en 
het echte feest moet nog beginnen.

Met het Smurfen-thema is de lat 
meteen hoog gelegd. Of we er zelf 
blauw van gaan zien, dat merken we 
vanzelf, maar één ding is zeker: het 
wordt een carnaval om niet snel te 
vergeten.

Ik heb ontzettend veel zin om samen 
met Prins Sean, adjudant Tygo, de 
hofdames  en alle overige Nölers, 
carnaval 2026 te gaan vieren!

Driewerf alaaf!
Adjudant Jesse
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Naast Nölen en
Deurdauwen
lekker BATSEN
tijdens carnaval!
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Ons seizoen zit er helaas op. We hebben het afgelopen prinsenbal 
met een lach en een traan het stokje overgedragen aan de nieuwe 
prins en adjudanten.

Het was een bewogen seizoen met veel plezier en lol en uiteraard 
B&B (en dan hebben we het niet over Bed & Breakfast, maar over 
Baco en Bier). De voorpret vanaf het moment dat we wisten dat 
wij, prins, prinses en adjudanten werden, tot aan de opkomst 
was erg leuk, maar ook zwaar omdat alles geheim moest blijven. 
Uiteindelijk hebben we alles samen mogen doen, waarbij er een 
hecht team stond die alles voor elkaar over had. 

Eenmaal opgekomen en geïnstalleerd kon het feest losbarsten. 
Voor de meesten zat hier een klein stukje stress bij. Eindelijk 
konden we van het podium af en konden we 100% genieten van de 
avond, waarbij je eigenlijk geleefd wordt van de ene kant van de 
zaal naar de andere kant. 

Zowel bij onze opkomst als bij het aftreden heeft de Dierense 
brandweer geholpen: nogmaals onze dank voor al jullie inzet. 
Qua planning was het passen en meten. Probeer maar eens met 
vier personen bij elkaar te komen, met alle drukke agenda’s (wat 
overigens nog steeds geldt, ondanks dat we afgetreden zijn).
Voordat het Carnaval begonnen, hebben we mogen genieten van 
vele uittredens, ook bij verenigingen, waarvan we de naam nog 
niet gehoord hadden. Roy wilde overal naartoe! We zijn met de 
Grote Raad van adres naar adres geweest om overal het dak van 
de gebouwen af te feesten. Op meerdere plekken hebben we zelf 
de deur maar op slot gedaan.  

We hebben alle dagen, gevuld met dag- en avondactiviteiten, met 
volle teugen genoten en er alles uitgehaald wat mogelijk was. 
Met goede muziek en een drukke feestburcht zijn we helemaal 
losgegaan, om vervolgens de volgende dag weer fris en fruitig 
aanwezig te zijn. Dit was af en toe wat moeilijk, vooral als er vanaf 
11:11 in de ochtend al alcohol genuttigd wordt.  Dit mocht de pret 
niet drukken.

Dagelijks een privéchauff eur en een kok. Daarmee voelden we ons 
niet als koning, maar het nam wel enige stress weg. Tijdens het 
Carnaval zijn de dagen erg lang en de nachten erg kort, dus alle 
hulp is welkom. Iedereen die dit mogelijk gemaakt heeft, willen 
we dan ook via deze weg bedanken. Daarmee mag de Grote Raad 
uiteraard niet vergeten worden, aangezien het feest door hen 
georganiseerd wordt.

Wij hopen dat de nieuwe hoogheden net zo’n mooi en fi jn seizoen 
krijgen als wij hebben gehad. Namens ons veel succes en veel 
plezier met jullie seizoen.

AJU!!!

driewerf alaaf,

Roy, Anouk, Ezra en Sander
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Pieter Calandweg 23 Arnhem
026-2022699
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Even voorstellen... De nieuwe bewaker van 
de centjes!

Mijn naam is Alyssa Adding - van Dijke. 
Geboren en getogen in Dieren (aan de 
Spankerenseweg, ongeveer waar vroeger 
de PAF stond, voor de kenners) en 
tegenwoordig woon ik in het altijd gezellige 
Spankeren.

Tijdens de ledenvergadering van 12 april 
2025 ben ik benoemd tot penningmeester 
van C.V. De Nölers. Omdat ik niet iedereen 
ken (en andersom waarschijnlijk ook niet) 
leek het me goed om mezelf even kort voor 
te stellen.

Ik ben getrouwd met Ivar Adding, lid van de 
Raad van Elf, en samen hebben we twee 
energieke jongens: Niek en Finn. Carnaval 
zit er bij ons goed ingebakken...ontkomen is 
geen optie.

De Senaat 
Ja, je leest het kopje goed: De Senaat! Na een 
aantal jaren van afwezigheid is de Senaat weer in 
ere hersteld. Tijdens het vorige carnavalsseizoen 
werd tijdens een vergadering van de Grote Raad 
de vraag gesteld of er iemand zin had om weer 
met de Senaat te beginnen. Dit misten we best 
wel in de vereniging. Hier had ik wel oren naar. 
In de loop van het seizoen heb ik hier goed over 
nagedacht en vast een aantal mensen gepolst.  
Hier kreeg ik al leuke reacties op. Voordat dit 
allemaal ging spelen, hebben we samen lekker 
carnaval gevierd. Na het groot carnaval was 
het zover. Ik heb een aantal mensen gevraagd 
om eens bij elkaar te komen. En ja iedereen 
was gelijk enthousiast! We begonnen met een 
groep van 4 personen. Na een tijd met elkaar 
gepraat te hebben (uiteraard met een biertje 
erbij), waren we het al snel eens: er moest weer 
een Senaat komen. We hebben dan ook gelijk 
een volgende vergadering gepland. Hieruit 
zijn een aantal ideeën geboren. Onder andere 
dat we ons enigszins willen onderscheiden van 
de Raad van Elf. Dit gaan we doen met een net 
wat andere steek. Als alles meezit, gaan jullie 
deze vanaf het aankomende groot carnaval op 

Geen onbekend gezicht voor jullie, dus een 
voorstelrondje is eigenlijk niet nodig. Ik houd het 
daarom kort: Michaela Verhaaf-Papouskova. �

Al jaren loop ik met een grote glimlach rond binnen 
onze fantastische vereniging. Velen kennen mij van 
achter de schermen als penningmeester. Oké… niet 
alléén achter de schermen natuurlijk �. Ik ben ook 
regelmatig op de dansvloer te vinden, of… nou ja, 
waar eigenlijk niet? Haha! Een leuk feestje ga ik in 
ieder geval nooit uit de weg.

Na het aftreden van Anne heb ik het stokje 
overgenomen en mag ik de komende seizoenen 
met trots én enthousiasme de voorzittershamer 
zwaaien. Het voorzitterschap stond al lange 
tijd hoog op mijn wensenlijstje, dus je kunt je 
voorstellen dat ik hier ontzettend veel zin in heb. 
Nieuw seizoen, nieuwe rol en vooral: héél veel 
gezelligheid!

Maar naast al die gezelligheid vind ik één ding 
minstens zo belangrijk: dat we het samen doen. 
Carnaval maak je niet alleen, dat doen we met 
elkaar. De komende jaren wil ik me er dan ook volop 
voor inzetten om onze mooie vereniging verder 
te laten groeien en ons nóg meer op de kaart te 
zetten. Met nieuwe ideeën, frisse energie en vooral 
met iedereen die onze vereniging een warm hart 
toedraagt.

EvEn vOoRsTeLlEn
Daarom wil ik graag dit moment aangrijpen om 
iedereen te bedanken: onze raadsleden, onze leden 
en alle anderen die op welke manier dan ook hun 
steentje bijdragen. Niet alleen voor het afgelopen 
jaar, maar ook voor de jaren daarvoor én voor alle 
mooie jaren die nog gaan komen. Of je nu zichtbaar 
bent op de voorgrond, stilletjes achter de schermen 
meewerkt, een donatie hebt gedaan of het mogelijk 
hebt gemaakt om deze prachtige krant weer uit te 
brengen. Zonder jullie inzet, steun en betrokkenheid 
zouden wij nooit staan waar we nu staan!

Laten we aankomende seizoen knallend, lachend 
en feestend door deze dagen heen gaan! Samen 
genieten, samen lachen en samen alles eruit halen 
wat erin zit. Dat we elkaar blijven vinden in de 
gezelligheid, de saamhorigheid en het plezier dat 
carnaval zo bijzonder maakt.

Ik heb er enorm veel zin in en wens ons kersverse 
prinsenpaar een seizoen om nooit te vergeten. 
Genieten jullie mee aankomend seizoen?

Op naar een fantastisch carnavalsjaar! Alaaf!

Als kind groeide ik op met carnaval. Mijn 
ouders waren al lid van de vereniging en ik 
stond als baby al in de maxi-cosi op de bar. 
Later speelde ik als peuter en kleuter tussen 
de feestvierende carnavalisten. Je kunt wel 
zeggen: carnaval is mij met de paplepel (of het 
plastic bekertje) ingegoten.

Een paar jaar geleden ben ik met open armen 
ontvangen binnen de vereniging, toen Ivar 
adjudant was. Nu vind ik het een eer om zelf 
deel uit te maken van de organisatie achter dit 
mooie feest en als bestuurslid mijn steentje (en 
vooral de centjes) bij te dragen aan het wel en 
wee van de club. Geen zorgen: ik ben zuinig, 
maar niet saai.
Ik kijk ernaar uit om jullie (nog beter) te leren 
kennen.

Alaaf!

Alyssa

onze hoofden zien! Tussendoor is er nóg senator 
benaderd om zich bij ons aan te sluiten en die 
was ook enthousiast. Nu waren we al een Senaat 
van 5 personen. Voordat we het wisten was het 8 
november: de dag dat we offi  cieel geïnstalleerd 
werden als senatoren. Na de installatie hebben 
we veel leuke reacties gekregen uit de zaal. Nu 
gaan we dus als senatoren het carnaval in. Hier 
hebben we allemaal heel veel zin in! 

Maar wat is de senaat eigenlijk? Velen van jullie 
weten het misschien wel, maar even in het 
kort wie wij zijn en wat we doen. Een senator is 
iemand die minimaal 5 jaar een functie heeft 
gehad binnen de Grote Raad. Dit kan een functie 
in het bestuur of in de Raad van Elf zijn geweest. 
Daarnaast geven wij onder andere advies aan 
de Raad van Elf, of hen ondersteunen daar waar 
dat nodig is. Dat is even in het kort wat wij doen. 

Met een 3-werf Alaaf wensen wij u een 
geweldig carnaval toe! 

Erwin
Namens de Senaat, bestaande uit: 
Sico, Monique, Freek en Ton
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FYSIOTHERAPIE BIJ DIEREN
• Revalidatie na operaties
• Rug- en nekklachten
• Kreupelheid
• Hernia’s

Behandelingen voor honden, 
katten en paarden.

INFO@DIERFYSIOMINJON.NL
06-17156034
BOCKHORSTWEG 1, SPANKEREN

Borrelen · darten · pooltafel · gezelschapsspellen · bedrijfsborrels · besloten feesten.

info@cafelebaron.nl · www.cafelebaron.nl · Hogestraat 58, 6953 AW Dieren 

Openiningstijden
maandag: gesloten
dinsdag: 16.00 - 00.00 uur
woensdag: 16.00 - 00.00 uur
donderdag: 16.00 - 01.00 uur
vrijdag: 16.00 - 02.00 uur
zaterdag: 16.00 - 02.00 uur
zondag: 14.00 - 22.00 uur

Uw airco-partner uit de regio 
voor nieuwbouw, reparatie en 
onderhoud van alle merken.

Volg Poelservice 
ook op Facebook

www.poelservice.nl

  

Uw Airco-partner uit de 
regio voor:

nieuwbouw, reparatie en
onderhoud  van alle merken.

Volg Poelservice op 
facebook .

OUTLET BRUMMEN
Verkoop van o.a.:    Schu�ngen    Loungesets    Overkappingen

Gasverwarming 
Sanitair en Gas
Dakbedekkingen 

Loodgieterswerk
Centrale verwarming
Airconditioning

•
•
•

Rinaldostraat 1 • 6953 CP DIEREN
Tel. (0313) 41 44 55 • Fax (0313) 41 35 11

www.smeijer.nl
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tErUg nAaR tOeN

HeT NöLeRlIeD
H

Het Nölerlied is in 1967 geschreven 
door het trio Gerard Kolkman, Jan 
Maresch en Henk Scholten. Het 
lied dient al decennialang als 

een eerbetoon aan ons prachtige dorp, 
gelegen aan de ‘Issel’ en de Veluwezoom.

Elk jaar galmt het lied door de feestzaal 
en wordt het uit volle borst meege-
zongen door de Nölers. Nou ja, tot het 
tweede couplet tenminste. Daarna wordt 
het meestal een vrolijk gemompel. De 
melodie blijft aanstekelijk, maar de tekst 
blijkt hier en daar toch een uitdaging. 
Daarom vind je de volledige tekst hier-
naast als handig geheugensteuntje!

Dus zet je feestneus op, hef je glas 
en zing mee! Want wat moet je 
doen? Je doet maar mal! Het is im-
mers maar één keer carnaval! Alaaf!

In de vorige editie stond het ontstaan van 
carnaval aan de Veluwezoom centraal. 
Dit jaar     richten   we onze blik op de 
geschiedenis van carnaval bij C.V. De 
Nölers.
De oorsprong van de vereniging ligt in 
1964. Tijdens een verjaardagsfeestje 
ontstond bij een groep vrienden het 
idee om een carnavalsvereniging op 
te richten. Het initiatief kwam voort uit 
een hechte vriendenkring rondom Ger 
en Ben Maresch: mensen die elkaar 
kenden uit het verenigingsleven en niet 
terugschrokken voor aanpakken. Al snel 
sloten zich meer enthousiastelingen aan, 
onder wie Gerard Kolkman, Toon Hulshof, 
Jan Verheul, Sjef van Iersel en Jan Maresch.

De eerste voorbereidingen vonden 
plaats in huiskamers en in zaal Wegman. 
Er werd volop vergaderd, gelachen en 
georganiseerd. Muziek, een geschikte 

Daor waor de mooie Issel stroomt
En woar de Veluwe wordt gezoomd
Doar ligt ’t Zottenrijk van Dieren.

En als de wien en bier er vloeit
En met de borrel wurdt gestoeid
Dan zin ze carnaval an ’t vieren

Alaaf, alaaf, alaaf, alaaf

Refrein:
We zin met z’n allen echte Nölers

en kriegen van drinken, altied dorst.
We kunnen met moeite blieven zitten

de hele avond wurdt er gehost
Wat moet je doen? Je doet maar mal!

Het is moar één keer carnaval.
We zin met z’n allen echte Nölers

En kriegen van drinken, altied dorst.
We kunnen met moeite blieven zitten

De hele avond wurdt er gehost.

Ja zelfs de koeien an de diek
Maken in deze tied muziek

Op hun twee hoorns en vier fl uiten

Ze draaien af en toe een plaat
Die nooit op de hitparade staat

’t is om de lol en toch niet om de duiten
Alaaf, alaaf, alaaf, alaaf

We zin met z’n allen echte Nölers
en kriegen van drinken, altied dorst.
We kunnen met moeite blieven zitten

de hele avond wurdt er gehost
Wat moet je doen? Je doet maar mal!

Het is moar één keer carnaval.
We zin met z’n allen echte Nölers

En kriegen van drinken, altied dorst.
We kunnen met moeite blieven zitten

De hele avond wurdt er gehost.

Kom, kom, tuut, tuut, ho, ho, meneer
Het is misschien de laatste keer
Dat we carnaval kunnen vieren

Kom, kom, tuut, tuut, ho, ho, mevrouw
Vanavond nemmen we ’t niet zo nauw

Het is toch carnaval in Dieren!
Alaaf, alaaf, alaaf, alaaf

zaal, versiering en natuurlijk een prins: 
alles moest geregeld worden. Die eer viel 
te beurt aan Anton Peters, die als Prins 
Toon de Eerste het boegbeeld werd van 
het allereerste carnaval in Dieren. Samen 
met een kleine maar trotse Raad van Elf 
gaf hij leiding aan een vereniging waarvan 
toen nog niemand kon vermoeden 
hoe groot en blijvend zij zou worden.

Op 23 januari 1965 was het zover. Zo’n 150 
feestvierders kwamen bijeen voor wat de 
allereerste carnavalsavond zou worden. 
De sfeer zat er meteen goed in. Prins Toon 
leidde het bal met zichtbaar enthousiasme 
en zette samen met de initiatiefnemers 
de toon voor de jaren die zouden volgen.

Wat velen niet weten, is dat Prins 
Toon op de dag van het prinsenbal 
ziek was. Daarover vertelde hij later:
“Ik was er helemaal klaar voor, maar op 

de dag van het Prinsenbal werd ik vreselijk 
ziek. Hoge koorts, een echte griepaanval. Ik 
kon écht niet gaan. ‘Maar je móét!’, zei Jan 
Maresch. ‘Je kunt ons toch niet laten zitten 
zonder prins?’ Na veel vijven en zessen ben ik 
toch gegaan en stond ik tijdens het offi  ciële 
gedeelte zowat te tollen op mijn benen. Ik had 
een hoop aspirine geslikt en een paar biertjes 
op. Toen het bal achter de rug was en ik de 
dansvloer opging, begon ik zo gruwelijk te 
transpireren dat ik alle ellende eruit zweette.”

Wat begon als een spontaan idee van een 
vriendengroep groeide uit tot een vaste 
traditie. Een traditie die vandaag de dag nog 
altijd met trots wordt voortgezet, dankzij 
een nieuwe generatie enthousiastelingen 
met geweldige plannen voor de toekomst.

Maresch, W., & Hamer, A. Carnaval aan de Veluwezoom: 
44 jaar De Nölers

De eerste Raad van Elf met Prins Toon de eerste

Intocht carnaval Wegman, jaren ‘60
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Beste Carnavalvierders,

Op 8 november 2025 mochten we 
Sean Besselink welkom heten als 
Prins der Nölers. Samen met zijn 
adjudanten Tygo en Jesse belooft het 
weer een groot feest te worden!

Dit jaar was voor mij als nieuwe 
president, samen met vicepresident 
Bob, de taak om een nieuwe prins te 
benaderen. Op het moment dat we 
Sean wilden vragen, bleek dat hij voor 
minimaal een half jaar op stage was 
in Frankrijk. Ja, hoe ga je dan iemand 
persoonlijk benaderen? We hebben 
ervoor gekozen om het telefonisch 
te doen, want even op en neer naar 
Frankrijk was toch nét te ver. 

Na een geweldig carnavalsjaar werden er een 
aantal veranderingen door gevoerd. Roy Korten 
werd president en vroeg mij als zijn vicepresident. 
Een aantal jaar geleden ben ik binnen de vereniging 
begonnen als adjudant van Prins Kevin I. Daarna 
ben ik samen met Kevin meteen de Raad van Elf 
ingegaan. 

Daar heb ik de afgelopen jaren al meerdere taken 
op mij genomen. Roy heeft dit opgemerkt en 
heeft mij daarom gevraagd om zijn vicepresident 
te worden. Vanaf de achtergrond doe ik mijn best 
alles in goede banen te leiden. Daarom zijn Roy 
en ik een goed duo. Roy zorgt ervoor dat alles aan 
de voorkant goed geregeld is en ik zorg dat alles 
achter de schermen goed loopt. 

Na een kwartiertje aan de telefoon werd al snel 
duidelijk dat het een volmondige ‘ja’ zou zijn. Daarna 
kwam de vraag: wie zou je naast je willen hebben 
als adjudanten? Hier kwamen de namen Tygo en 
Jesse naar voren. Maar weer hetzelfde probleem: 
hoe gaan we die benaderen terwijl Sean in Frankrijk 
zit? Dus hebben we Tygo en Jesse gevraagd om bij 
mij thuis langs te komen voor een kop koffi  e. Daar 
stond natuurlijk een laptop met Teams… en Sean. Via 
deze weg heeft Sean de adjudanten Tygo en Jesse 
gevraagd of zij dit carnavalsjaar aan zijn zijde willen 
staan. Hierop werd uiteraard ‘ja’ gezegd. 
Vanaf hier was het nieuwe prinsenkoppel bekend. Nu 
nog geheim houden tot aan het prinsenbal. Tijdens 
een act, waarbij drie grote cadeaus (bekend van 
Lolsmurf) het podium op kwamen en de nummers 
‘Kom mee naar Smurfenland’ en ‘Wat zit er in die doos’ 
afspeelden, danste de Raad van Elf om de dozen 
heen. Toen de liederen afgelopen waren, kwamen met 
een serieuze knal eerst de adjudanten tevoorschijn 
gevolgd door de prins. Hierna waren de prins en 
adjudanten dan ook bekend!

Na het in ontvangst nemen van de felicitaties mochten 
ze eindelijk hun eerste offi  ciële intocht doen! Waarna 
Prins Sean de Eerste en adjudanten Tygo en Jesse de 
dansvloer overnamen en de aanwezigen fl ink aan het 
dansen kregen. Zo maakten ze er een topavond van!

 onder het motto:
“Blauw geverfd en feest gedurfd, dit jaar wordt er 
volop gesmurfd!”

We hebben tijdens het prinsenbal afscheid genomen 
van Prins Roy II, Prinses Anouk en adjudanten Sander 
en Ezra. Het was even wennen toen ze opkwamen met 
een prinses, maar al snel bleek dat een gouden duo. 

Dit jaar in het zonnetje: Roy Selman! Roy zet zich naast zijn eigen 
bedrijf, achter de schermen al jaren in voor de vereniging. (bijna) niets 
is hem te gek. Afgelopen jaar trad hij wat meer naar de voorgrond toe 
als prins zijnde. Zelfs in deze rol wist hij voor iedereen goed te zorgen. 

Roy zit inmiddels al best wat jaren bij de Raad van Elf. In de tijd dat hij 
erbij zit, heeft hij zich onder andere beziggehouden met de muziek-, 
wagenbouw- en versiercommissie. Je kunt wel zeggen dat Roy een 
van de motoren is van onze (baco)trein. Zelfs de kermistent weet niet 
onder zijn versiertrucs uit te komen. 

Maar naast alle commissies spreekt hij zich goed uit voor alle dingen 
waar hij achter staat. Hij zit vol goede ideeën. Alles om de vereniging 
vooruit te krijgen. 

Overal waar Roy komt, zet hij de boel op stelten. Zo zijn er al veel 
relaties met andere verenigingen ontstaan. Met een lekker bacootje 
erbij, wordt het met Selman één groot feest. Roy, wij willen je op deze 
manier graag bedanken voor de lange inzet en hopen dat je, je nog 
jaren in wilt blijven zetten voor onze mooie vereniging!

Hun motto:
“Allemaal instappen in de bacotrein, dan staan we 
allemaal op één lijn.”

Nou, dat hebben we geweten: er zijn menige fl essen 
Bacardi doorgegaan tijdens carnaval. Iedereen 
heeft meermaals een baco gedronken en fl ink feest 
gevierd. Ik wil daarom ook Prins Roy II en Prinses 
Anouk en hun adjudanten Sander en Ezra bedanken 
voor hun fantastische jaar. Roy en Sander hebben 
beide weer plaatsgenomen in de Raad van Elf en we 
hebben afscheid genomen van Anouk en Ezra.
Afgelopen prinsenbal hebben we ook weer 
een Senaat mogen installeren. Hier zijn we als 
vereniging natuurlijk ontzettend trots op. Erwin is 
als president afgetreden en heeft plaatsgenomen 
in de Senaat als voorzitter. Ik wil Erwin ontzettend 
bedanken voor zijn tijd binnen de Raad van Elf als 
mijn voorganger. Erwin Regelink, Sico van Sluijs, 
Monique Nab, Freek Reinders en Ton Muyser: heel 
veel succes en plezier gewenst in de Senaat. Ik 
denk dat we als Raad van Elf een goede vraagbaak 
aan jullie zullen hebben.

Ik wens Prins Sean de Eerste en adjudanten Tygo en 
Jesse heel veel plezier dit seizoen! 
Wij hopen iedereen tijdens carnaval te mogen 
verwelkomen in onze Nölerburcht, de Veluwse 
Poort!

Met een driewerf Alaaf wens ik iedereen een goed 
en gesmurfd carnaval toe!

President, Roy Korten

WoOrDjE vAn dE pReSiDeNt

Samen met Prins Sean, adjudanten Tygo en Jesse 
en Hofdames Marloes en Simone zorgen wij er 
samen met de hele Raad van Elf voor dat het weer 
een geweldig carnvalsseizoen worden! 

Met ons uitstekende programma gaan ook de 
aankomende feesten weer legendarisch worden.

Driewerf alaaf!
Vicepresident Bob Schurink

In ‘t zOnNeTjE!
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DOE HET ZELF GARAGE

Ruud Bozelie

Edyweg 

6956 BB Spankeren

06 2827 2743

contactmet@rubocar.nl

www.rubocar.nl

Buitenzonwering & RaamdecoratieBuitenzonwering & RaamdecoratieBuitenzonwering & RaamdecoratieBuitenzonwering & RaamdecoratieBuitenzonwering & RaamdecoratieBuitenzonwering & RaamdecoratieBuitenzonwering & RaamdecoratieBuitenzonwering & RaamdecoratieBuitenzonwering & RaamdecoratieBuitenzonwering & RaamdecoratieBuitenzonwering & RaamdecoratieBuitenzonwering & Raamdecoratie
ERIK PIETERSE
ZONWERING

Wilhelminaweg 3 - Dieren - www.erikpieterse-zonwering.nl - (0313) 410501Wilhelminaweg 3 - Dieren - www.erikpieterse-zonwering.nl - (0313) 410501Wilhelminaweg 3 - Dieren - www.erikpieterse-zonwering.nl - (0313) 410501

- Knikarmschermen- Knikarmschermen- Knikarmschermen
- Uivalschermen- Uivalschermen- Uivalschermen
- Terrasoverkappingen- Terrasoverkappingen- Terrasoverkappingen
- Glasoases- Glasoases- Glasoases
- Rolluiken- Rolluiken- Rolluiken
- Screens-Zip-Sreens- Screens-Zip-Sreens- Screens-Zip-Sreens
- Raffstore- Raffstore- Raffstore
- Markiezen- Markiezen- Markiezen

- Plisse gordijnen- Plisse gordijnen- Plisse gordijnen
- Duo - Rolgordijnen- Duo - Rolgordijnen- Duo - Rolgordijnen
- Paneel gordijnen- Paneel gordijnen- Paneel gordijnen
- Jaloezieen- Jaloezieen- Jaloezieen
- Lamellen- Lamellen- Lamellen
- Horren / hordeuren- Horren / hordeuren- Horren / hordeuren
- Sheerlights- Sheerlights- Sheerlights
- Shutters- Shutters- Shutters

ADMIRAAL HELFRICHLAAN 89 DIEREN   |  VELUWSE{POORT.NL  | TEL. 0313 414971

A C T I V I T E I T E N P A R K  |  L O G I E S  |  B I S T R O

Veluwse Poort is gespecialiseerd in het organiseren van groepsactiviteiten als  Veluwse Poort is gespecialiseerd in het organiseren van groepsactiviteiten als 
bedrijfsbijeenkomsten (vergaderingen, personeelsuitjes), familie- & kinderfeesten, team-bedrijfsbijeenkomsten (vergaderingen, personeelsuitjes), familie- & kinderfeesten, team-

building, sport- & themafeesten en overnachtingen. Bekijk ons uitgebreide activiteitenaan-building, sport- & themafeesten en overnachtingen. Bekijk ons uitgebreide activiteitenaan-
bod op www.veluwsepoort.nl of kom eens aan voor een kennismaking!

Kom als Gast, 

         Ga als Vriend!
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TaBlEaU dE lA tRoUpE
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ADJUDANTEN BLAUW CAPE CARNAVAL DANSEN ELF

FEEST GEEL HOFDAMES MEDAILLE PRINS ROOD

SCEPTER SEAN SHOTJES SJAAL SMURFEN STEEK

STICKERS

Z W X B C P F F L S F V N T P K V H

M C V C N N O O A I T C I M X B U J

N K R H A T C Z G X F E A Y Y A J T

G B T E N S P D P H N C E P L H T K

O A S K T E S N X S T I C K E R S U

D S N I R P T M H J H F L F Z E M H

E C L D S D E N Q U Y C Y D M E U D

N R N W L E S C A R N A V A L G R F

N A F W M L J Q S D D B D F B Z F Z

R P F H Z K A T R T U F V H M R E F

W Q E S O Q A Z O W O J W E N X N P

S S S H A X L M O H U D D A Q C T U

V S U S V D O E D Y S A U A E S C N

I B A M S C W X N N I N L E E G V J

Z O T C J T X K E L C S D B A A A U

H Q E B Y G S R L F H E L N I K Z I

J Q M M B A F E E S T N W H W G I Z

H C Z P R O I P B D H E J U Z G A Y

vErSiEr dE sTeEk
confe� ikanonconfe� ikanon

Ook opvallen? Maak kennis met het team van creaza! Voor logo-ontwikkeling, 
webdesign, marketing automation, social media beheer, online advertising, belettering, 

studio- en productfotografi e, webhosting, drukwerk en meer... 

www.creaza.nl

reclamebureau  fotostudio

 m� r impact dan � n



Dieren
Duitse degelijkheid

Bekijk al onze gerealiseerde projecten op 
onze facebook pagina Kuechentreff-dieren

✓  specialist in maatwerk
✓  gratis advies
✓  3d ontwerp
✓  direct de 

beste prijs
✓  gespecifi ceerde 

offerte
✓  tot 10 jaar garantie

Adres:
Spankerenseweg 54a

 6951 CH  Dieren
(0313) 744090

info@kuechentreff-dieren.nl
www.kuechentreff-dieren.nl

Openingstijden:
ma. op afspraak
di. 9.30 - 17.30
wo. 9.30 - 17.30
do. 9.30 - 17.30
vr. 9.30 - 20.00
zat. 9.30 - 17.00

Uitstekende pluspunten!

Degelijke kwaliteit staat voorop.

Dat en onze enorme ervaring op keuken-

gebied, garanderen

u een goed doordacht eindproduct.

Een keuken waarin dag in dag uit 

genoten word van de mooie materialen

en handige indeling.

Fijne 
carnaval!

Uw droomkeuken
Strak design - Mooi en stijlvol

Greeploos - Tijdloos

Klassiek design

Wij vertellen u er graag alles 

over tijdens een 

ontspannen keukenadvies.
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Betrouwbaar en betrokken




